Luister goed naar de preek en beantwoord de
onderstaande vragen.

Jezus nodigt ons uit om dorst te hebben? Welke
voorbeelden geeft de voorganger van dorst?

Wat wordt er bedoelt met het water, waarnaar je dorst
krijgt?

De Here Jezus geeft op het loofhuttenfeest de
uitnodiging om dorst te hebben en te komen drinken.
Waarom doet Hij dat?

Wat vertelt de voorganger daarover?

PREEKBOEKJE

NAAM: i

Jezus’ Evangelische uitnodiging
met een belofte van leven




In de preek gaat het over dorst naar de Heilige Geest.

Als je dorst hebt,
helpt het om water
te drinken.

Zoek de weg

naar de kraan.
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Loofhuttenfeest
In de herfst werd er zeven dagen feest gevierd om het
eind van de druiven- en olijvenoogst te vieren. De
mensen maakten dan tenten van takken waarin ze
sliepen. Zo dachten ze terug aan de tijd dat ze 40 jaar in
de woestijn moesten rondtrekken. Op dit feest werd
water uit de bron gehaald en naar de tempel gebracht.
Het water stroomde de treden van het altaar af, door
de tempel heen en uit de tempel de buiten wereld in.
Een teken dat het joodse geloof de mensen uit de hele
wereld rust zou geven.

Het lijkt wel of Jezus daarnaar wijst als Hij zegt: Als je in
Mij gelooft, zullen er stromen van levend water uit je
buik vloeien. Jezus geeft de echte rust en vrede voor
de wereld! =

Teken op het
plaatje hoe het
water van de
trappen (4)
naar

beneden
stroomt.




